
Jezus trok zich regelmatig terug uit de drukte, weg van de
menigte, om in stilte bij de Vader te zijn. Hij zocht de
eenzaamheid op—niet als vlucht, maar als een plaats van
verbinding, vernieuwing en voorbereiding. In de weken
van Advent leven we toe naar de komst van Jezus en willen
we dit voorbeeld volgen.

Advent nodigt ons uit tot momenten van stilte in een
rumoerige wereld. Waar vind jij ruimte om tot rust te
komen? Wanneer geef jij jezelf de tijd om stil te zijn en je
hart te openen voor God?

Dat kan op de meest onverwachte plekken—zelfs midden
in de stad.

Wij nodigen je uit om deze dagen bewust apart te zetten,
je hart open te stellen en je ziel te laten verkwikken in het
stille, hoopvolle wachten op Jezus tijdens onze Advent
Stilte Retraite.

28 november
om
17:00 tot
30 november om
15:00

Stadsklooster
Willibrordushuis
Oude Molstraat 35
Den Haag

ADVENT STILTE RETRAITE

nodigt je uit voor een

In rust en inkeer ligt jullie
redding, in geduld en

vertrouwen ligt jullie kracht.

-Jesaja 30:15



GA JE MEE?

Even heerlijk weg, de stilte in om jezelf en God te ontmoeten in 
een stadsklooster in hartje Den Haag. 

Met afwisselend programma
groepsmomenten met geestelijke oefeningen
tijd voor jezelf en God
mogelijkheid tot geestelijk begeleidingsgesprekken

Kosten*:  €160 p.p. (early bird t/m 31 oktober, daarna €185) 
Uiterlijk aanmelden vóór 19 november 2025 via 

https://gocommunitas.nl/event/advent-stilte-retraite/

Voor informatie en vragen mail naar nederland@gocommunitas.org.

*Inclusief beddengoed, handdoeken, maaltijden, eigen slaapkamer. 

IN DE STILTE VAN ADVENT

Al generaties lang trekken mensen zich terug in tijden van stilte en bezinning om God
te ontmoeten en geestelijk vernieuwd te worden. Ook Advent is zo’n tijd—een  
periode van verwachting, waarin we bewust afstand nemen van het dagelijkse lawaai
om ons hart af te stemmen op Gods stem.

Een retraite, juist in deze weken van voorbereiding, helpt ons om stil te worden en
bewust te worden van Gods aanwezigheid. Daar, in de stilte, wordt onze ziel gevoed
en onze geest gesterkt. In die stilte worden onze diepere verlangens zichtbaar en
herkennen we Gods liefdevolle aanwezigheid in ons leven. Een tijd van verwachting,
vernieuwing en hoop—want Immanuel komt: God met ons.

Website: gocommunitas.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief hier of volg de QR code 
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